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Hendrik Janssen werd in Meijel geboren als zoon | Naam Hendrik Janssen
van Willem Janssen (* 10-04-1799 Meijel / + 11- | Roepnaam Hendrik
03-1886 Meijel) en Hendrina Houben (* 12-02-1802 | Geboren 8 oktober 1837
Meijel / + 15-11-1881 Meijel). In Meijel
_Het gezin woonde na h.et_ huweI|J!< op 19 april 1831 Overleden 25 november 1868
in de Straat, op de huidige locatie van Dorpsstraat

40-42. In Rome

Hendrik was landbouwer evenals zijn vader en | Beroep Landbouwer - zouaaf

volgens pastoor Antoon van Kessel was hij lid van

de Aartsbroederschap van de H. Rozenkrans en had hij een ‘loffelijk gedrag’. Het is niet
duidelijk waar Hendrik kennis gemaakt heeft met de oproep van paus Pius IX om als
jongeman naar Italié te komen en daar als zouaaf de staat van de paus rond Rome te
verdedigen tegen Garibaldi en anderen die van Italié een eenheid wilden maken.

Hendrik vertrok 4 november 1867 vanuit Meijel naar Oudenbosch, waar hij verdere
inlichtingen kreeg over het dienst nemen in het pauselijk leger van de zouaven.

Op 23 november 1867 (30 jaar oud) tekende hij in Brussel inschrijvingsformulier
nummer 2605.

Vervolgens was hij met legernummer 5351 pauselijk zouaaf van 23 november 1867 tot
25 november 1868.

Op deze laatste datum overleed hij in een militair hospitaal bij Rome aan ‘brandkoorts’.
Het zou hierbij gaan om een ontsteking aan de ingewanden waardoor men het inwendig
enorm heet en uitwendig koud heeft. Mogelijk een vorm van dysenterie of rode loop.

Pastoor Van Kessel heeft de ouders op de hoogte gesteld van het overlijden en deelde
daarna mee dat zij verlangden het hele verhaal te horen.



