Thom van der Weerden

Thom was zoon van landbouwer Hubert van der
Weerden ‘Hillekens Bert’ en Anna Geertrudis Meuwis
van de Steegstraat en oom van Jacques Nijssen.

‘Thom van Hillekens Bert’ wilde missionaris worden,
maar men verwachtte gewoon dat hij als enige zoon
de boerderij zou overnemen.

Toch ging hij op 8 december 1930 naar het missiehuis
St. Willibrord in Uden, waar hij op 7 november 1933
de eerste geloften aflegde en in 1939 zijn eeuwige
geloften als broeder Stanislaus svd (Gezelschap van
het Goddelijk Woord, svd).

Het was hem niet gegeven om missionaris te worden
en naar een ver land te gaan. Wel werkte hij als
thuisfrontmissionaris volop voor zijn orde, zowel in
Nederland als in Belgié.

In 1946 kreeg hij de leiding over de kloosterboerderij
in Teteringen en met zijn praktische aard en liefde
voor land en natuur maakte hij er een prima klooster-
bedrijf van. Vooral de uitstekende veestapel was zijn
trots.

Een ernstige hernia in december 1970 en veranderin-
gen in de agrarische sector maakten een einde aan
zijn succesvolle werk als manager op de boerderij.

Een paar jaar woonde nog in de bungalows in Teterin-
gen, maar zoals iedere medebroeder moest hij op zijn
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65° verjaardag naar het bejaardenoord Huize Zuiderhout in het oude missiehuis van

Teteringen, zeer tegen zijn zin overigens.

Daar vierde hij op 9 november 1989 zijn gouden professiefeest, hij zong er in het koor en
werkte met hand- en spandiensten in de huishouding tot het bewegen steeds moeilijker

werd.

Met verminderde lichamelijke en geestelijke krachten kon hij in zijn laatste jaren alleen

gewoon genieten van het licht buiten.



