
Frans van der Steen 

 
Deze Frans was zoon van burgemeester Barthel van 
der Steen en Catharina Elisabeth Joosten, bij zijn 
geboorte wonend in de (Dorps)Straat, het later café 
Engelsnaard.  

 
Hij werd op 23 september 1848 in 
Roermond door bisschop Paredis 
priester gewijd.  
Van 1845 tot 1854 verbleef  hij als 
leraar in het seminarie van Rolduc.  
 
Van 1854 tot 1870 was hij kapelaan in 
Meerlo, waar hij op 9 mei 1870 
pastoor werd tot 1891.  

 
Op 1 oktober 1891 ging hij met emeritaat en op 19 
oktober 1891 kwam hij weer in Meijel wonen, waar hij 
overleed.  
 
Hij wordt wel gezien als degene die zijn broer wethou-
der Arnold Hubert van der Steen en pastoor Jan 
Arnold Wouters aanzette om de Sint Willibrordusput 
op te graven en te herstellen. Deze twee hebben naar 
die wens de in 1899 volledig vervallen put doen 
herstellen en opbouwen. Frans had hierover zo zijn 
eigen meningen, zoals ook rond 1890 in Meerlo bleek. 
Hij was voor de uitbreiding van de verering van O.L. 
Vrouw van Lourdes in Tienray, ‘Kleinlourdes’ genoemd. Maar toen in dezelfde tijd Fanfare 
Eendracht Meerlo werd opgericht, toonde hij zich daar een fel tegenstander van.  
 

 
Naam  Franciscus Jacobus van 

  den Steen 

Roepnaam Frans 

Geboren 14 oktober 1825 

In  Meijel 

Overleden 1 mei 1896 

In  Meijel 

Beroep priester pastoor 


