
Willem Martens 

 

Hij was zoon van landbouwer Antoon Martens 

‘Hermus Tun’ en Anna Hendrika Nijssen, van 

Mortel - Kalisstraat.  

 

Willem wilde pater worden in de orde van pater 

Arnold Janssen en ging daarom in 1909 studeren 

bij de paters van het Goddelijk Woord (SVD) in 

Steyl.  

 

Op 8 augustus 1916 legde hij de eerste geloften af 

in het Missiehuis in Teteringen en op 10 juni 1917 

ontving hij de kleine wijdingen, o.a. als lector en 

acoliet.  

Hij werd ‘frater’, student aan het grootseminarie. 

Tijdens een partijtje roeien met medestudenten 

kwam hij, frater Willem Martens, in het water 

terecht. Hij verdronk niet, maar liep wel een zware 

longontsteking op. Vanuit Teteringen kwam hij op 

15 maart 1918 naar Meijel om hier te herstellen, 

maar na een hevige ziekte overleed hij.  

 

Op het kerkhof van het Missiehuis in Steyl werd hij 

begraven. 

 

 

Naam  Wilhelmus Hubertus  

  Martens 

Roepnaam Willem 

Geboren 6 augustus 1896 

In  Meijel 

Overleden 16 mei 1918 

In  Meijel 

Beroep frater - priesterstudent 


