
Antje Lenders 

 

Zij was dochter van landbouwer Arnold Lenders en 

Jacoba Nijssen van de Molenstraat, voormalig pand 

‘Litjens’.  

De mensen uit de Molenstraat herinnerden haar als 

Antje Nijssen die goed kon naaien en verstellen en 

dat vele jaren voor de gezinnen in de buurt deed, 

voordat ze het klooster in ging. Ook hier weer een 

naamwisseling die men bij ‘Litjens’ vaker tegen-

komt, iedereen werd Lenders of Litjens genoemd, 

maar nu werd ‘Lenders’ vervangen door ‘Nijssen’, 

de naam van haar moeder.  

 

Op 29 januari 1934 trad Johanna in bij de Zusters 

Franciscanessen van Oirschot, klooster Nazareth. 

Op 1 augustus 1936 deed ze haar professie als 

zuster Maria Elfrida.  

Ze vulde haar leven met het doen van alle voorko-

mende werkzaamheden in de kloostergemeenschap, 

met veel aandacht voor elke zuster apart. Dat deed 

ze naast haar vaste werk, want meer dan vijftig jaar 

was ze hoofd van de naaikamer.  

Op het einde van haar leven heeft ze onbewust 

lichamelijk en geestelijk veel zorg van anderen 

moeten toestaan. 

 

 

Naam  Johanna Petronella 

  Hendrika Lenders 

Roepnaam Antje 

Geboren 15 april 1904 

In  Meijel 

Overleden 6 december 1992 

In  Oirschot 

Beroep zuster Elfrida 


