
Alphons Lenders 

 

Hij was zoon van Adriaan Lenders en Hermine van 

Oijen die eigenaar waren van winkel, bakkerij en 

herberg De Zwaan in de Dorpsstraat. 

 

Alphons ging op 9 oktober 

1890 naar het Bisschoppelijk 

College in Weert en op 1 

september 1896 werd hij 

ingeschreven op het groot-

seminarie Rolduc.  

Op 15 maart 1902 werd hij in 

Roermond priester gewijd 

waarna hij tot 1920 leraar 

geschiedenis werd aan het 

Progymnasium te Venlo.  

 

Van 1921 tot zijn dood in 1931 was hij oprichter en 

eerste pastoor van de parochie van St. Hubertus te 

Maastricht. Dat was in de wijk Bosscherveld.  

Samen met kapelaan Jan Moorman heeft hij daar, 

tussen tweehonderd noodwoningen en met veel 

geldzorgen, een kerk kunnen bouwen naar ontwerp 

van de Venlose architect ir. Jules Kayzer.  

Daar vierde hij ook zijn zilveren priesterfeest op 15 

maart 1927, waarbij hij van de parochie een uurwerk 

met luidklok kreeg met de inscriptie ‘Alphonsus is 

mijn naam’.  

Hij overleed vrij plotseling.  

Op verzoek van zijn halfzus Petronella Lenders, 

genoemd ‘Linderenella’, werd hij begraven in 

Neerkant. Linderenella was naar Neerkant verhuisd 

en dreef daar tot op hoge leeftijd een kruideniers-

zaak en postkantoor. Zij ondersteunde Alphons 

regelmatig met geldzendingen.  

 

 

Naam  Alphons Maria Isidorus 

  Lenders 

Roepnaam Alphons 

Geboren 7 november 1877 

In  Meijel 

Overleden 5 maart 1931 

In  Maastricht 

Beroep priester - pastoor 


