
Petronella van Kalis 

 

Zij was dochter van Frans Janssen van Callis den 

Jongen en Marie Coumans.  

 

Petronella ging in 1772 naar het klooster St. Cathari-

nendaal van de Franciscanessen in Achel, waar men 

zich vooral richtte op contemplatie en onderwijs aan 

meisjes uit de ‘betere’ stand.  

 

In 1798 werden de zusters door de Fransen uit het klooster verdreven.  

Petronella ging terug naar Meijel waar ze eerst bij haar zus Helena ging wonen.  

In 1803 moest burgemeester Theodoor Goossens aan de Fransen duidelijk maken, dat ze 

als ‘echte Meijelse’ volgens de regels van bisschop Zaepfell in Meijel mocht wonen, 

hoewel ze in Helden geboren was toen haar ouders daar een paar jaar woonden.  

Ze woonde in 1822 bij kapelaan Petrus Beltjens en diens moeder weduwe Elisabeth 

Joosten in de kapelanie aan de (School)Straat. 

 

 

Naam  Petronella van Kalis 

Roepnaam  

Geboren 14 april 1747 

In  Helden 

Overleden 31 december 1822 

In  Meijel 

Beroep zuster 


