
Jan Janssen 

 

Jan Janssen was een van de drie zoons van Jan 

Janssen den Kapitein en Catharina Cox uit de 

(Dorps)Straat, pand Veltmans.  

 

Hij ging naar het seminarie van het bisdom Roer-

mond, waar hij studeerde met een studiebeurs van 

zijn tante Mechtildis Janssen.  

Hij was er op 20 augustus 1765 student en had toen de wijding tot subdiaken al ontvan-

gen. Bisschop De Robiano schreef in een getuigschrift dat hij zich voorbeeldig gedroeg. 

Kort daarna is Jan Janssen priester gewijd en werd hij beneficiant en vicarius in Thorn. 

Als kapelaan was hij dus bedienaar van een altaar, waar hij moest zorgen voor het lezen 

van heilige missen en voor andere diensten. Als zodanig werd hij vermeld van 1765 tot 

1773.  

 

Op 8 oktober 1773 heeft hij een bijzondere beschikking van kanunnik en officiaal 

Costerius van de Domkerk in Roermond gekregen. Zijn moeder Catharina was weduwe 

geworden en hertrouwde in 1763 met Dirck Dericksen. Dat huwelijk ging niet goed en er 

volgde een scheiding van tafel en bed. In de beschikking van Costerius stond dat 

Catharina en Dirck uit elkaar konden gaan en doen alsof ze nooit getrouwd waren 

geweest. Dit is de enig bekende echtscheiding in peeldorp Meijel voor 1800!  

Zijn broers Arnold en Antoon ontketenden in 1779 in Meijel een opstand tegen de heer 

van Meijel en zijn inhalige administrateurs. 
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