
Thomas Hebben 

 
Thomas de zoon van hoofdmeester Jacob Hebben en 
Engelina Gerits uit de (School)Straat.  
 
Op 26 oktober 1878 ging hij naar het college in Weert, 
vervolgens naar het grootseminarie in Roermond. 
Nadat hij op 22 maart 1890 in Roermond priester 
gewijd was, werd hij kapelaan in Neeritter 1890-1891 
en in Nederweert 1891-1912.  
Vervolgens was hij pastoor in Linne 1912-1917 en in 
de parochie van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis 
in Venlo 1917-1924. In Venlo-Zuid werkte hij aan de 
opbouw van de toen nog jonge parochie en aan de 
inrichting van de kerk die in 1914 naar ontwerp van 
Pierre Cuypers was gebouwd. Die inrichting werd in 
1924 ontworpen door een zoon van Cuypers. 
 
Op 1 oktober 1924, zestig jaar oud, verliet hij Venlo 
en ging hij wonen bij zijn zus Hanneke aan de Heij-
Hebben, ‘mèsters Hanneke’.  

 
Oud-misdienaar Frits Rooijakkers 
herinnerde zich Thomas Hebben als 
een fijne man, die echter volledig 
‘opgebrand’, was toen hij naar Meijel 
kwam om te rusten.  
Het lopen ging moeilijk, de paar 
treden van het altaar kon hij 
nauwelijks op, de misdienaars 
moesten helpen, maar met Sinter-
klaas kregen ze wel een speculaas-
pop van 50 cm en een zilveren 
rijksdaalder.  
 
In rust weer op krachten komen was 
er niet bij, want in het eerste jaar 
van zijn emeritaat overleed hij al. 
 
 
 
Thomas Hebben met tante Engelina 

Gerits en zus Hanneke Hebben 

 
Naam  Thomas Leonardus 
  Hebben 

Roepnaam Thomas 

Geboren 18 september 1864 

In  Meijel 

Overleden 11 juni 1925 

In  Meijel 

Beroep priester – pastoor 


