
Maria Hoebergen 

 

Maria was dochter van landbouwer Frans Hoebergen 

en Wilhelmina Verstappen van de Krum, die toen nog 

‘de Weet’ heette.  

In de familieverhalen komt Maria naar voren als een 

vrolijke en actieve jonge meid, die volop genoot van 

de vele vriendjes. Het was voor haar ouders dan ook 

een verrassing toen zij meedeelde dat ze naar het 

klooster wilde. Geen welkome verrassing overigens, 

want ze was enige dochter naast twee broers.  

 

Zij trad in bij de Zusters Franciscanessen van Oirschot 

en werd zuster Maria Cesaria. Op 8 december 1918 

volgde haar professie in klooster Nazareth in Oirschot.  

 

Ze was bijna heel haar leven bezig 

met huishoudelijke bezigheden, eerst 

in het St. Elisabeth-Gesticht te Vught, 

daarna in het Gasthuis te Gemert.  

Bij die taken hoorden ook het 

verzorgen van bejaarden en gehandi-

capten en het werken in de tuin. 

Daarmee ging ze ook haar laatste 

jaren door in het bejaardenhuis St. 

Joris in Oirschot.  

Wel is duidelijk dat ze uitkeek naar 

bezoek van familieleden uit Meijel, 

zeker nadat het klooster rond 1959 

veel minder gesloten werd. Ze 

overleed, nauwelijks in staat om te 

spreken, in het zorgtehuis voor 

oudere zusters Hof van Solms in 

Oirschot en werd in die plaats op het 

kloosterkerkhof begraven. 
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