
Harrie Hendriks 

 

Harrie was zoon van landbouwer Thieu Hendriks en 

Beatrix Heldens, wonend aan de Tramweg (nu Jan 

Truijenstraat).  

Vader Thieu Hendriks was, behalve landbouwer en 

medeoprichter van fanfare Eendracht, ook bedrijfslei-

der van Honingzemerij St. Ambrosius aan de Tramweg 

in Meijel. Omdat dit bedrijf in 1932 verplaatst werd 

naar Boxtel, verhuisde het gezin op 15 november 

1932 ook naar die gemeente.  

 

Na zijn studie aan het kleinseminarie legde Harrie op 

27 september 1946 in Halsteren de eerste kloosterge-

loften af bij de paters Assumptionisten, de Augustij-

nen van Assumptie (aa). Deze geestelijken houden 

zich bezig met zielzorg, parochiewerk en bedrijfsapos-

tolaat.  

Daarna studeerde hij filosofie en theologie in het 

klooster te Bergeijk, waar hij op 22 maart 1953 

priester werd gewijd.  

Tot 1957 was hij verbonden 

aan klooster en moederhuis 

van de paters in kasteel 

Stapelen te Boxtel.  

Van daaruit verzorgde hij de propaganda tot hij in 1957 

surveillant werd aan de apostolische school St. Theresia in 

Boxtel.  

In 1959 openbaarde zich een ernstige ziekte, waar hij vech-

tend bovenop kwam. Hij werd nog rector van Huize La Salle in 

Boxtel en daarna pastor voor de ouderen van het dekenaat. 

Maar in 1976 was zijn ziekte zo erg, dat hij de werkzaamheden 

moest opgeven en zich terug moest trekken in villa St. Jozef te 

Vught, waar hij nog plotseling overleed. Hij is begraven op het 

kloosterkerkhof Stapelen in Boxtel. 
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