Sjef Daems

Sjef Daems was zoon van landbouwer Jan Michiel
Daems en Petronella Oomen van de Steenoven.

Peter Jozef ofwel Sjef wilde in zijn puberteitsjaren al
pater worden, maar het overlijden van zijn vader op 6
augustus 1922 verhinderde dat. Hij was de oudste uit
een groot gezin en moest als zestienjarige het werk
op de boerderij overnemen.

Toen zijn broers wat ouder waren, ging Sjef op 16
september 1929 als postulant voor een kennismaking
van een half jaar naar de Congregatie van de Missie
(cm) in Panningen, meestal de paters Lazaristen
genoemd. Hij deed er zijn intrede op 18 maart 1930
en legde de gelofte als broeder af op 19 maart 1932.

Hij droomde ervan ooit naar de missie te kunnen
gaan.
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Naam Peter Jozef Daems
Roepnaam Sjef
Geboren 24 maart 1906
In Meijel
Overleden 27 januari 1972
In Roermond
Beroep broeder Lazarist
Zijn vroomheid, gedrag, ijver,

karakter, gezondheid en werk
waren daarvoor goed genoeg
volgens de oudste rapporten.

Hij werd echter broeder-kok, eerst
vijf jaar in Panningen, vanaf 11

maart 1935 in Nieuw-Einde
(Heerlen) en vanaf 1946 in
Susteren, afgewisseld met een

jaar in Eefde (1956). In Susteren

werd hij ook de koster van het klooster in het rectoraat Mariaveld.

Maar hij pakte alles aan, want bij zijn jubileum in 1955 werd hij ook tuinier genoemd.

Na

een slopende ziekte overleed hij in het ziekenhuis van Roermond.




