
Johan van der Coulen 

 
Johan van der Coulen, ook Joannes à Coulen, van de 
Caulis en van de Calis, was familie van de Meijelse Jan 
Thijssen den Smet en hij trad bij verscheidene dopen 
in Meijel op als doopgetuige of peter.  
 
Hij was mogelijk een neef van de Meijelse Theodorus 
Janssen, pastoor te Kessel.  
 
Van 1671 tot zijn dood op 4 oktober 1704 was hij pastoor te Baarlo. Daar deed hij enige 
keren van zich spreken. Onder andere, toen jonker Roffart alias Gerard van Kessel in 
1674 zijn Pasen niet gehouden had, toen hij in 1675 een bemiddelende rol speelde in 
verband met het naast de pastorie gelegen Steenmansgoed en toen hij in 1693 een stuk 
woeste grond verwierf.  
Hij wordt streng en grootmoedig genoemd met een bijna middeleeuwse devotie voor 
heiligen. Een zin uit een brief van 1675 geeft dat enigszins aan: dat die heylige kerck 
geene stiefmoeder maer in alles een vertroostende moeder sy. De kerk moet geen boze 
stiefmoeder maar een troostende moeder zijn.  
Mogelijk lag in zijn devotie ook de reden dat hij tenminste vier wegkapellen liet bouwen 
aan de uitvalswegen van Baarlo. 
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